
Verrezen 
 

U bent verrezen, 

maar nog niet in ’t hart van elke mens. 
Zo vaak verspert de steen 

het volle licht, 
de nieuwe dag. 

 
U bent verrezen, 

maar nog niet voor al diegenen 
die nog steeds geloven 

dat dit bestaan 
ten dode is opgeschreven. 

 
Verrezen op de derde dag 

die nog niet is aangebroken 
voor wie zich draait en keert 

in ’t duister van de twijfel. 

 
Verrezen en nog steeds op weg 

voor wie met Hem 
naar Emmaüs wil gaan 

en, worstelend met alle vragen, 
eindelijk zegt: 

"Kom binnen 
om te blijven, 

om te bidden, 
om samen 't avondmaal te breken 

in een overweldigend geluk: 
U bent verrezen. 

 
(Anoniem) 

 

 
 

Zalig Pasen gewenst en 
vrede en alle goeds! 
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